
Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – 02 april 2026 

 
Afbeelding: Lorella Lovati, Avondmaal (Pinterest) 

Witte Donderdag 
  

   

Refrein 

De Eeuwige, Alomtegenwoordige, 

Ongeziene, Dichtbije, 

Hem zij onze lof en dank. 

De Eeuwige, Alomtegenwoordige, 

Ongeziene, Dichtbije, 

Haar zij onze lof en dank. 
  

   

Dit is de avond dat trouw wordt gevierd 
     

en liefde en iets nieuws, 

iets nieuws, dat nog door ’t kwaad moet gaan 

tot het gelouterd en gesterkt 

als nieuwgeboren op mag staan. 

Refrein 
  

   

Dit is de avond van uitzicht en hoop, 
     

van uittocht die gebeurt, 

wanneer een mens zich overgeeft 

aan dat 

wat sterker is dan wij, 

gehoorzaam wordt aan een Geheim. 

Refrein 
  

   

Dit is de avond van lof en van dank, 
     

herinnering die blijft 

aan elke keer dat wij verlost, 

bevrijd, 

van machten en onszelf, 

weer verdergaan vol dankbaarheid. 

Refrein 
  

   

Geschreven door: Marijke de Bruijne, uit Zangen van Zoeken en Zien lied 708 

Gedeeld door: Pastor Saskia Treu 


