Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — 01 april 2026

"4

Afbeelding: Zachels, KU Leuven

Inkeer en bemoediging

Wat ik gewild heb

Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb

wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef
al het beschamende neem het van mij

en dat ik dit was en geen ander-

dit overschot van stof en aarde:

dit was mijn liefde. Hier ben ik.

Huub Oosterhuis
NLB lied 962

Geschreven door: Nannie en Arie Boers
Gedeeld door: Pastor Saskia Treu



