
Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – 31 maart 2026 

  
Afbeelding: humus, eigen foto 

Verzet en overgave 

  

Eenmaal per jaar spraken we elkaar, de kloosterzuster en ik. Meer dan eens vertelde 

ze over haar worsteling op de weg waarop ze zich geroepen wist. Later kwam de 

overgave. Nog later werd ze ziek.  

Enkele maanden voor haar dood deelde ze dit gedicht. Ze noemde het ‘Humus’. 

  

Op de stoep/ van een kerk 

in het melkwitte/ licht van de 

ochtendzon/ in de herfst. 

Om me heen/ het stil geritsel 

van regen/ –of dorre bladeren– 

in de bomen. 

Af en toe/ een windvlaag/ die bladeren, 

als vogels in zwermen,  

doet opvliegen/ uit de toppen. 

Kleurrijk blad/ vallend/ op de aarde. 

Een bont tapijt/ onder mijn voeten. 

Met de bestemming 

humus te worden; 

nederig/ en dienstbaar/ aan nieuw leven. 

Troostrijk beeld/ nu, voor mij. 

Een spiegel/ voor de tijd/ 

die mij nog rest/ en die korter 

zal zijn dan we/ dachten en hoopten. 

Humus worden 

in de geest/ van Franciscus, 

nederig en dienend/ voor nieuw leven. 

Loskomen van/ eigen dromen 

– nu verwaaiend/ in herfstwind. 

Loskomen van/ oude pijn en/ kwetsuren. 

Loskomen van/ alle invullingen/ van tijd. 

Open komen/ voor wat komt 

en zich aandient, 

hier – nu. 
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