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Verzet en overgave

Ik ben eerst eens gaan googelen wat overgave betekent: het is vrijwillig, en het
heeft te maken met geloven dat God er ook nog is.

Ik herinner mij een moment in mijn leven dat alles op zijn kop stond: mijn
toekomstplannen, gezondheid, baan: echt zo'’n moment waarop je denkt: erger kan
het niet; en hoe vaak ik toen niet heb gedacht: ‘God, waar bent U nu?’

Maar Hij was er wel, werkte in stilte en gaf mij soms even dat zetje dat ik toen nodig
had.

Er kwamen weer momenten dat ik even, bewust, stil ben gaan staan en achterom
keek, en ik zag een weg, een pad dat ik daarna gegaan ben, met veel kronkels, met
plekken waar ik duidelijk gevallen was en met blauwe plekken verder ben gegaan,
maar toch een weg waarop ik heb mogen ervaren: het was niet mijn eerste keuze,
maar daardoor is mijn leven niet minder mooi geworden, integendeel, blijkbaar was
er nog een andere weg te gaan, en toen ik mij daar eenmaal aan had overgegeven,
het verzet had opgegeven, ontstond er iets dat mooi was, waardevol en zag ik
duidelijk een Hand die mij heeft geleid tot de plek waar ik nu ben gekomen. Tegen
alle verzet en verdriet in, toch meer dan de moeite waard.
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