Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — 28 februari 2026

Gebonden

In zijn boek ‘Moderne Profeten’ schrijft theoloog Kees van Ekris over acht moderne
profeten uit de recente christelijke traditie, die leefden in maatschappelijke crises.
Het zijn gewone mensen zoals jij en ik. Echter, ze hebben een ander idee in hun
hoofd, een ander visioen, een andere ethiek, een ander innerlijk leven dan veel
mensen om ons heen. Ze kiezen niet voor het voor de hand liggende, voor de weg
van de minste weerstand. Ze geloven en weigeren te wanhopen, omdat elk van hen
een profetisch woord had, waaraan zij trouw bleven.

De lijdensweg van Jezus leert ons dat, terwijl wij gebonden zijn en lijden aan het
leven, Hij — de Mens Jezus - niet boven maar naast ons staat. Dat terwijl Hij als
Onschuldige werd vastgebonden, Hij ervoor koos de weg van liefde niet te verlaten.
Omdat Hij Zich niet liet vormen door angst, niet liet breken door macht, niet liet
verharden door onrecht.

In deze 40-dagentijd worden ook wij vanuit deze gezindheid uitgenodigd om niet
weg te kijken van het lijden van de wereld, maar vanuit het profetisch woord in ons,
het trouw te dragen in verbondenheid met Hem en te blijven hopen tegen de stroom
in.
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Afbeelding: Door Al ontworpen

Zelfs de zwaarste steen breekt open. Waar alles gesloten lijkt, breekt licht door — stil, maar
onstuitbaar. Niet door macht, maar door liefde. Niet door geweld, maar door trouw. Het is het licht
van bevrijding. Het is het spoor van de Ongebonden Christus. Het is het begin van Pasen



