
Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – 27 maart 2026 

  
Afbeelding: pixabay.com (Tho-Ge) 

 

Verzet 

Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

zoals brede rivieren met een kleine bron 

verscholen in het woud 

zoals een vuurzee met dezelfde lucifer 

die de sigaret aansteekt 

zoals liefde met een blik  

een aanraking 

iets dat je opvalt in een stem 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint het verzet 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

Remco Campert 

  

 

Het gedicht ‘Verzet’ van Remco Campert heeft te maken met zowel de ‘Binnenwereld 

als de Buitenwereld’. 

  

Buitenwereld? Het verzet in Minneapolis.  

Binnenwereld? De eigen ergernissen en veronderstellingen. 

  

Beiden verwijzen naar bewustzijn. Laten we in verbinding blijven door elkaar te 

bevragen. 

  

Geschreven door: Ursula de Jong 

Gedeeld door: Pastor Saskia Treu 

http://pixabay.com/

