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Corja Bekius, Viuchtelingen onderweg

Verzet en overgave

Verzet en overgave, deze twee woorden zijn ontleend aan de titel die Bonhoeffer zijn
geschriften vanuit de gevangenis meegaf. Hij wist heel goed dat zijn verzet tegen
Hitler levensgevaarlijk was, maar deed dit vanuit een diepe bewogenheid met alle
mensen die ondraaglijk onder het naziregime leden. Dat had hij van zijn Joodse
leermeester geleerd, ‘die het ons heeft voorgedaan’. Verzet en overgave zijn twee
bewegingen die gelijktijdig inhoud en richting geven aan de héle weg die Jezus zijn
volgelingen leert gaan. Overgave aan die weg - hoe zwaar die ook kan zijn - voert
naar leven in het licht van Gods koninkrijk.

Momenteel lees ik elke dag een pagina in een boek van Harmen Jansen: 366
geloofsgetuigen. Mensen waar het licht door straalt (2025). Het zijn 366 beknopte
levensverhalen van dwarsliggers en doordouwers, gidsen en grensverleggers uit de
geschiedenis van het wereldwijde christendom. Bonhoeffer staat bij 9 april. Ik ben
nog maar in het begin, maar heb al verschillende verhalen gelezen over mensen die
in hun tijd vanuit hun geloof in verzet kwamen tegen mensonterende toestanden,
armoede, ziekte, honger, oorlog...

Indrukwekkend hoe verzet én overgave gelijktijdig de weg van het licht kunnen
markeren.
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