
Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – 24 maart 2026 

 

 
Afbeelding: Jeanne Bieruma Oosting, Christus en de Samaritaanse vrouw (collectie Rijksmuseum) 

 

Buiten beeld 

 

Tot de ooggetuigen van Jezus’ gang naar Golgotha en zijn kruisiging behoorden veel 

vrouwen. Een aantal van hen wordt in de evangeliën bij name genoemd: Jezus’ 

moeder Maria, maar ook Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, Maria de 

vrouw van Klopas, Salome… 

Opmerkelijk, die vrouwennamen. Zouden Maria en Martha (zussen van Lazarus) er 

misschien ook bij geweest zijn? En de dochter van Jaïrus? Die vrouw die twaalf jaar 

aan bloedverlies leed, de schoonmoeder van Petrus, de moeder van de jongen uit 

Naïn? Zou de Samaritaanse zich naar Jeruzalem gehaast hebben toen ze hoorde dat 

degene die zij als Messias herkend had gevangen genomen was? 

 

In de door-en-door patriarchale samenleving van Jezus’ dagen bleven de vrouwen 

doorgaans buiten beeld. (Toen Jezus’ leerlingen zagen dat hun meester in gesprek 

was met die Samaritaanse, waren ze ronduit ontstemd. Op een ander moment 

probeerden ze moeders met kinderen weg te sturen.) Jezus heeft oog voor wie geen 

aanzien hebben. De eerste naam die Hij noemde na zijn verrijzenis was die van een 

vrouw. 

 

 

Geschreven door: Agnes Beuving-Amelink 

Gedeeld door: Pastor Saskia Treu 


