Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — 23 maart 2026

Afbeelding: eigen foto: Bron van levend water: op weg naar Pasen

Buiten beeld

Buiten beeld: het is voor mij de Samaritaanse vrouw bij de put. Dit jaar wordt dat
Evangelie van Johannes op de 3e Zondag van de 40-Dagentijd gelezen.

Wanneer er iemand buiten beeld is geraakt door haar wijze van leven, is het wel
deze vrouw uit Samaria, maar juist zij wordt ‘binnen het beeld’ geplaatst door die
Joodse Man, die zomaar een omweg maakt, en ervoor zorgt dat Hij alleen is met
haar bij die bron.

En daar ontstaat een gesprek, een echt geloofsgesprek van mens tot mens: zij wordt
geraakt door deze Mens, die naar haar omziet, die merkt hoe zij worstelt met alle
vooroordelen, maar ook met haar eenzaamheid die daardoor is ontstaan, en Hij biedt
haar een Bron aan van Levend Water: Water, een manier van leven die er altijd is,
ongeacht je afkomst, ongeacht de fouten en gebreken, water dat blijft stromen en
mensen bereikt: eenmaal gedronken van dat water, en je |ééft!

En wat ik nog het mooiste vind aan dit verhaal: beiden versterken elkaar in dit
gesprek, zij heeft geen water uit de put meer nodig, ze laat haar kruik achter, en Hij
heeft geen eten en drinken meer nodig maar is gesterkt om zijn weg verder te gaan,
door dit gesprek met die vrouw bij de bron.
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