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Buiten beeld 

  

Geweld vult ons dagelijkse televisiebeeld. Machtsvertoon bepaalt ons uitzicht. 

Spierballen willen gezien worden en rollen zich op voor onze ogen. Buiten beeld blijft 

het lijden en het verdriet, de vernietiging en de chaos. Buiten beeld blijven de 

slachtoffers. Buiten beeld blijft het onrecht.  

Zo was het voor hen die het voor zeggen hadden ten tijde van Jezus, ook de 

bedoeling dat hij buiten beeld zou blijven. Het is beter dat één mens voor het volk 

sterft (Joh. 18, 14). 

  

Buiten beeld: opgeruimd, voor altijd. En toch werden niet de machthebbers, maar dit 

slachtoffer beeldbepalend.  

De kwetsbaarheid van God is immers sterker dan de mensen en de dwaasheid van 

God is wijzer dan de mensen (1 Kor. 1, 25). Het is ‘buiten beeld’ dat God tot ons 

spreekt.  

God is niet beeldbepalend, zoals slachtoffers dat niet zijn. En zoals zij, is ook God 

‘slechts’ uitnodiging.  
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