Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — 21 maart 2026

Afbeelding: nukleuren.nl: Jezus ontmoet een zieke vrouw zonder naam

Buiten beeld

Soms raken mensen buiten beeld. Ze verdwijnen uit onze aandacht, uit onze
verhalen, soms zelfs uit hun eigen hoop. Maar wat voor ons onzichtbaar wordt, blijft
voor God kostbaar. Zoals een graankorrel die zichtbaar blijft, niet verandert. Pas
wanneer het buiten beeld raakt — verborgen in donkere aarde — begint het wonder
van nieuw leven dat in stilte groeit.

Jezus nodigt ons uit om te kijken zoals Hij kijkt: niet alleen naar het zichtbare, maar
juist naar wie vergeten wordt. Want ook vandaag zijn er mensen die buiten beeld
zijn geraakt — door ziekte, armoede, migratie, ouderdom, verlies, of simpelweg
omdat niemand hen ziet. Maar in Gods ogen zijn zij geen randfiguren. Zij zijn
geliefden en naasten met een naam, een gezicht, een verhaal.

Mogen wij vooral in deze veertigdagentijd Jezus moedig en gelovig volgen in het zien
en omzien naar mensen die uit beeld zijn geraakt. Niet om hen te redden, maar om
hen te erkennen. Niet om hen te veranderen, maar om hen te ontmoeten. Niet om
hen een naam te geven, maar om hun naam te horen.
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