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Buiten beeld

In onze tijd is er heel veel in beeld. Letterlijk: op tv, op de sociale media, of in
gesprekken al dan niet aan een talkshow tafel. Toch is er ook heel veel buiten beeld.
Soms omdat wij er geen raad mee weten, er moeilijk woorden voor vinden, te druk
zijn, ons de moed ontbreekt om echte vragen te stellen of er gewoon niet bij stil
staan dat deze “stille verhalen” er zijn en misschien ook aandacht behoeven en in
beeld gebracht zouden kunnen worden.

In de bijbel zijn er vele verhalen waarin mensen uit de marge of die buiten beeld
zijn, in het licht gezet worden. Als wij Jezus na willen volgen kan het in onze tijd
gaan om mensen die in stilte, maar trouw en in liefde, werken aan “het goede”, maar
niet gezien en/of erkend worden. Maar er is ook rouw die niet gezien en/of erkend
wordt. Evamaria Jansen noemt dit schaduwrouw in haar boek “Stille verhalen, over
verborgen verlies en verlangen”.

Laten wij omkijken naar wie ongewild buiten beeld is. Dat wij met open ogen en

open hart moedig Christus’ voorbeeld proberen te volgen!
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