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Afbeelding: eigen foto gemaakt van statie 1, Kruisweg in Josephkerk Zeist 
 

 

Gebonden 

  

In: ‘Getuigen van de verrijzenis’, een boekje van Mgr. Harrie Smeets (overleden 

2023) lees ik een indringend verhaal van de knecht van de hogepriester, die Jezus 

gevangen moet nemen in de Hof van Olijven. Hij raakt gewond aan zijn oor, maar 

één aanraking van Jezus maakt dat hij geneest, voorgoed. Zijn gebondenheid aan de 

hogepriester maakt plaats voor vrijheid, voor keuzes maken voor een Mens, en hij is 

niet langer vanzelfsprekend gebonden aan zijn heer, nadat hij de aanraking, en dus 

een ommekeer heeft beleefd door zijn nieuwe Heer. 

  

Gebonden en vrijheid staan tegenover elkaar, en nog steeds zijn er mensen in onze 

wereld, die, vaak ten koste van hun eigen leven, kiezen voor vrijheid van iedereen. 

Denk aan moeder Theresa, die niet koos voor de vier muren van haar klooster, maar 

voor de sloppenwijken. Aan Mandela, maar ook aan zoveel ‘kleine’ mensen die 

blijven ‘strijden’ voor Vrede en Gerechtigheid. Deze gebonden Mens laat zien dat de 

Liefde van God je nooit tot een gebonden mens maakt, want Zijn Liefde zorgt voor 

een ommekeer, voor Vrijheid. 

  

door: Marja van der Horst 


