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Buiten beeld

Het is verleidelijk om de schijnwerpers op te zoeken. Wat is er menselijker dan om
gezien te willen zijn, om populair te zijn? Misschien wel beroemd zelfs. Of in elk
geval dat éns verhaal ook eens centraal staat. Wat we zo goed deden. Of juist hoe
slecht we het getroffen hebben.

Jezus kende deze verleidingen ook, maar hij weerstond ze. En hij waarschuwde ons
er ook voor: vast 'in het verborgene’, schep niet op, wees niet te veel onder de
indruk van jezelf. Dan heb je je loon immers al ontvangen.

Waardering, erkenning, applaus, dat is het loon dat we ‘in de wereld’ kunnen
ontvangen. Maar wie daaraan voorbij gaat, wie dieper gaat, komt in contact met een
bron die nooit leeg kan raken.

Als we onszelf centraal stellen kunnen we daar nooit komen. Als we vanuit de marge
werken, anderen centraal stellen, gaat het als vanzelf. Ouders van jonge kinderen
worden hiertoe uitgenodigd. Als ze ‘s nachts huilen, of ziek zijn. Maar niet alleen het
ouderschap, ook de ouderdom biedt kansen hiertoe.
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