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Buiten beeld 

Roeping 

Zuster Immaculata die al 34 jaar 

verlamde oude mensen wast, 

in bed verschoont en eten voert, 

zal nooit haar naam vermeld zien. 

Maar elke ongewassen aap die met een bord 

dat hij vóór dit, of tégen dat is, 

het verkeer verspert, 

ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de teevee. 

Toch goed dat er een God is. 

Gerard van het Reve (1973) 

 

Zuster Immaculata (de Onbevlekte) wast en verschoont al 34 jaar verlamde oude 

mensen. Dat is haar roeping. Dat ze daar de krant niet mee haalt, vindt ze niet 

belangrijk. De dichter kijkt anders. Elke ongewassen aap met een grote bek wordt 

nog dezelfde dag in beeld gebracht, terwijl zij…. Toch goed dat er een God is. Hij had 

ook kunnen zeggen: Het is niet onopgemerkt gebleven.  

  

Ziekenzorg is een van de werken van barmhartigheid (Matt. 25: 31-40). Dit gedicht 

is van een halve eeuw geleden. Intussen is er een schreeuwend tekort aan 

menskracht in de zorg ontstaan en het aantal mensen met meningen op 

beeldschermen geëxplodeerd. Eenzaamheid is een volksziekte geworden. Wie blijven 

in onze samenleving buiten beeld? Toch goed dat er een God is, belijden wij. 
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