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Macht en onmacht

Hoe onmacht voelt, dat weten we wel.

Je kunt je onmachtig voelen aan een ziekbed, bij een depressie.
Je zou iets willen doen, maar wat? Eigenlijk kun je niets doen.
Om maar te zwijgen van de onmacht om jezelf te veranderen.

Macht, dat is een ander verhaal. Daar hebben we niet zoveel mee.
Of het moest gaan over de “macht van het kleine”: een vriendelijk woord, een
pannetje soep, een gebed.

Ongeveer zo gingen mijn gedachten, totdat ik onlangs voorbijgefietst werd door twee
e-bikers. Ik betrapte mezelf op een vertrouwd superioriteitsgevoel: zij gaan wel
harder, maar ik ben gezonder. Hoe vaak gebeurt dat niet, dat ik mezelf beter waan,
met m’n gedrag of m’n overtuigingen.

Of het met macht te maken heeft, weet ik eigenlijk niet, maar deze regels kwamen
bij me op:

De wijze woorden en het groot vertoon

de goede sier van goede werken,

de ijdelheden op hun pauwentroon,

de luchtkastelen van de sterken:

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven;

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont

beschaamt de ogen van de sterken. (Liedboek 1001)
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