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Macht en onmacht

Het is maandag 23 februari, het moment dat ik een ‘piepje’ binnenkrijg met de
melding dat het nieuwe kabinet is beédigd: ze kunnen aan de slag. Blijven zij trouw
aan hun eed, hun belofte? Kunnen zij zichzelf in de spiegel blijven aankijken nu het
pluche zo aanlokkelijk lijkt?

En juist dan bezig zijn met macht en onmacht?

Macht is een van de drie verleidingen die Jezus krijgt voorgelegd, op een moment
dat Hij in zijn leven bezig is met Zijn roeping, met die Stem uit de hemel: “Dit is Mijn
Uitverkorene”.

Eigenlijk begint daar al zijn lijdensweg: die relatie met God in stand houden komt
onvermijdelijk uit bij het kruis. En Hij kan ervan afzien, van die roeping, door te
kiezen voor het snelle succes, voor macht, om te kiezen voor de ‘uiteenwerper’, de
letterlijke vertaling van ‘duivel’.

Maar Jezus heeft al gekozen, 40-Dagen hebben Hem gesterkt: kiezen voor de
machtelozen, voor de zwakkeren, voor hen niet in tel.

En wij: durven wij ook zo deze 40-Dagen in te gaan, bezinnend, omkerend, op zoek
blijven naar onze relatie met God?

Laten we het proberen want alleen dan weet je dat je met jouw aandacht voor de
ander dichtbij God bent en dus goed zit.
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