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Afbeelding: eigen foto. Voorstelling van de heilige Franciscus ‘in de kring van de religies’ — Assisi,
Convent van de Carcere.

Macht en onmacht

Geloven in het eigen gelijk: het is de formule om je angst te bezweren. Je verlangt
naar macht: je wil je gelijk aan anderen opleggen. Polarisatie is het gevolg, want
anderen willen ook macht. Ze hebben ook een ‘eigen gelijk’. Polarisatie is de
voortdurende strijd om de ander te ‘bekeren’. Terug naar de Middeleeuwen en naar
de kruistochten: de Paus wilde Jeruzalem bevrijden van de moslims. Het gelijk van
de Paus: het kon niet dat het Graf van Christus in handen van ongelovige moslims
terechtgekomen was!

Er was ook Franciscus van Assisi: de gekke monnik. Hij was ervan overtuigd dat
Christus de moslims meer liefhad dan Zijn graf! Daarom wilde hij de moslims
ontmoeten. In plaats van hen te willen overwinnen, zou hij hen, samen met zijn
vriendschap, het evangelie aanbieden: de geweldloze ‘onmacht’ van het evangelie.
Wonderwel slaagde Franciscus erin levend door te dringen tot het paleis van de
Sultan van Egypte. Het werd de eerste liefdevolle (1) ontmoeting tussen evangelie en
Koran van de geschiedenis. De Sultan kwam onder de indruk van de monnik. Hij
werd geen christen maar gaf de monnik wel een vrijgeleide voor een veilige
terugtocht. De kruistochten zijn de geschiedenis niet ingegaan als een getuigenis van
menselijke liefde, ondanks hun machtsvertoon. De ‘onmachtige vriendschap’ van
Franciscus werd een kompas voor allen die aan de vrede bouwen.
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