Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — 14 maart 2026

Macht en onmacht

Woorden die in de tegenwoordige tijd ook nog misbruikt worden. Er zijn namelijk
leiders, politieke en maatschappelijke, die menen dat zij hun eigen mensen, maar
ook anderen kunnen misbruiken door onderdrukking. Ze proberen op deze manier
hun macht te ontplooien en de ander hun wil op te leggen. Voorbeelden zijn er
genoeg tegenwoordig. De massamedia is daar vol van. De macht van de sterkste
triomfeert. Maar hoelang nog?

In de Bijbel lezen wij ook een ander verhaal. In het Oude Testament bijvoorbeeld
wordt macht gebruikt om de volstrekte onbegrensde soevereiniteit van JHWH, de
God van Israél, aan te duiden. JHWH beschikt over alle machtsmiddelen en over het
recht om Zijn wil door te zetten. En deze macht van JHWH is verbonden met Zijn
Woord.

Het Nieuwe Testament verkondigt ook dat God als Schepper alle macht heeft. De
mens, als schepsel, ontvangt de macht van zijn Schepper, God. (vgl. Joh.19
vs.10,11). Ook de engelen ontvangen hun macht van God (vgl. Mat.26 vs.53). Maar
hun macht is beperkt. De macht van God kent echter geen grenzen. Maar dat wil niet
zeggen, dat God in het algemeen alles kan. Hij kan wat Hij wil!

Jezus heeft de volmacht en de macht om het heilsplan van God tot voleinding te
brengen. Die macht wordt Hem door de Vader verleend (vgl. Mat.28 vs.18). Maar
ook in het leven van Jezus is macht niet eindeloos. Hij vernedert Zich. En dat leert
Hij ook aan zijn volgelingen (vgl. Mat.20 vs.25,26). Ook de apostel Paulus leert ons
dat (vgl. 2 Cor.12 vs.10). Door zo te leven kon Jezus voor ons sterven, door Zijn
macht af te leggen. Hij heeft Zichzelf vernederd ter wille van ons en wel tot de dood.
En dit alles om ons van zonden te verlossen, opdat wij, verlost van zonden, konden
leven.
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