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Macht en onmacht 

  

Macht en onmacht zijn niet voorbehouden aan de politiek. In ieder mensenleven 

spelen ze een rol. Ze bepalen ons leven zodra er iemand of iets is die of dat ons 

gedrag bepaalt. Die beïnvloeding kan onze instemming hebben, maar ook duidelijk 

tegen onze zin zijn. In het laatste geval beleven we onze eigen Lijdenstijd. We 

moeten ons schikken in ons lot, terwijl we dat niet willen. 

  

Jezus van Nazareth maakte kennis met de machten van zijn tijd en met de eigen 

onmacht. Misschien was het meest bijzondere van zijn optreden dat hij het 

machtsspel niet mee wilde spelen. Hij koos ervoor de vijand lief te hebben en 

geslagen de andere wang toe te keren. Die boodschap geldt voor alle niveaus van 

persoonlijk leven en samenleven. Hij leefde die voor tot in de dood en de ontkenning 

van die dood.  

  

Uiteindelijk begon bij hem een nieuwe wereldgodsdienst. Die zou zijn recept voor de 

vredelievende omgang met macht consequent uit moeten dragen. Voor de 

individuele gelovige is dat redelijk haalbaar. Voor de politiek valt het zwaar die keuze 

te maken.   

  

Toch herinnert elk jaar de Lijdenstijd aan de kernwaarde die Jezus uitdroeg in woord 

en daad, voor alle vormen van menselijke omgang.  
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