Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — 12 maart 2026

Afbeelding: internet, bron onbekend

Macht en onmacht

Wat is nu werkelijk macht? Is het dwang, ondersteund met drones en
bommentapijten? Proberen anderen met geweld je eigen wil op te leggen. Je zou het
denken, als je het journaal aanzet - en het ‘wereld’ nieuws volgt.

Maar in elke periode, ook nu weer, zijn er mensen die bloemen steken in de lopen
van geweren. Mensen die belaagd worden in een conflictgebied, maar die op hun erf
een bord plaatsen: “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Dat zijn de ‘zachte krachten’ die uiteindelijk zeker zullen winnen. Op Kerstmis
hoorden we over de “hemelse heerscharen”. Ook dat is een leger. Maar een leger
van engelen. En er wordt gevochten met andere wapens: geweldloos, met liefde,
geduld, compassie, gebed, meditatie, de mantra.

In de boeken van alle grote religies vind je dit terug. Maar de eerste en belangrijkste
strijd is die in jezelf en met jezelf. De inzet is vrede in je eigen hart. Ook deze strijd
mag je voeren met dezelfde zachte krachten. Dan kom je anders terug in de wereld.
En in een andere wereld.
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