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Macht en onmacht 

Op school stonden ze op het bord geschreven, 

het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 

de ene werkelijkheid, de andre schijn. 

(…) 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 

Is naar de aarde hongeren en dorsten 

is enkel zinnen, enkel botte plicht. 

  

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 

is kind worden en naar de sterren kijken 

en daarheen langzaam worden opgelicht. 

  

Ed Hoornik 

 

De woorden ‘macht’ en ‘hebben’ zijn onlosmakelijk verbonden. Een hebberige 

machthebber vraagt geen rechtvaardiging, hij néémt wat binnen zijn bereik ligt. Dat 

is het recht van de sterkste. Volgens dat recht zullen machthebbers de wereld 

verdelen en roepen: mijn vrede! Het woord ‘onmacht’ hoort in hetzelfde schema 

thuis, gedefinieerd vanuit een niet bij machte zijn. Het ‘zijn’ waarover de dichter 

spreekt is van een andere orde. Daarin worden menselijke macht en onmacht 

overstegen en de ziel geleid naar een ander soort vrede.  

  

Geschreven door: Corja Bekius 
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