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Vallen en opstaan

Op weg naar Golgotha is Jezus maar liefst driemaal bezweken onder de last van het
kruis. Althans, volgens de traditie zoals die vorm heeft gekregen in de
kruiswegstaties. Drie van de veertien kruiswegstaties hebben dit vallen als thema,
hoewel er in de Bijbel niets over gezegd wordt, anders dan dat voorbijganger Simon
van Cyrene ingeschakeld werd om het kruis te helpen dragen.

Vallen is menselijk. Je kunt je goed voorstellen dat ontelbaar veel overbelasten en
rechtelozen zich door de eeuwen heen hebben herkend in dit “niet meer kunnen”. En
zich aan deze mee-lijdende Jezus hebben opgetrokken. Ooit heeft paus Johannes
Paulus II een alternatieve, meer bijbelgetrouwe lijst van de veertien staties
opgesteld, maar die is maar één jaar gebruikt. Vallen hoort erbij.

In de keramieken kruiswegstaties van de Jeanne d'Arc-kerk in Gien (Frankrijk) is
Jezus weergegeven als een geelgouden aureool. Om de bidder erbij te bepalen dat
de lijdende Christus 66k Gods Glorie belichaamt. De zon van de gerechtigheid.
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