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Vallen en opstaan 

  

“Als het pad dat voor je ligt duidelijk is, bevind je je waarschijnlijk op het pad van 

een ander.” Een troostrijke opmerking van Joseph Campbell (1904-1987), 

Amerikaans schrijver en literatuur wetenschapper. 

  

Hoe vaak vragen we ons niet af wat nu de goede richting is, of realiseren we ons dat 

we toch echt de andere kant op moeten. Laten we daar geen probleem van maken. 

Verdwalen is een wezenlijk onderdeel van de weg. En we gaan allemaal soms de mist 

in. We vergissen ons weleens. In relaties, op ons werk, tijdens de opvoeding. 

  

Ik herinner me dat ik bij het graf van mijn ouders stond en heel zacht de stem van 

mijn moeder leek te horen. “Wees niet zo kritisch tegen je dochter. Je weet toch 

hoeveel pijn ik jou daarmee gedaan heb.” 

Fouten maken gebeurt. We zijn mensen. Het gaat erom dat we er iets van leren. Dat 

we ons verdiepen. Toen diezelfde dochter nog veel kleiner was, 2 of 3 jaar, zeiden 

we: “pas op dat je niet valt!”    

“Maar dan kun je weer opstaan”, was haar antwoord. 
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