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Gebonden 

  

Jezus riep: “Lazarus, kom naar buiten!” De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en 

voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei: “Maak 

hem los en laat hem gaan” (Johannes 11, 43-44). 

  

Als je echt wil leven, dan zul je eerst met jezelf voor de dag moeten komen. De stap 

uit de comfortzone wagen, uit de aanpassing en het anderen tevreden stellen. Die 

comfortzone is een graf. De beste versie van jezelf ligt erin begraven. Wie de uit-stap 

waagt, waggelt naar buiten, nog helemaal gebonden aan het imago dat 

hooggehouden moest worden, het gezicht nog helemaal verborgen. Vrij en niet vrij 

tegelijk. Gelukkig zijn er de anderen die je spel doorzagen: zij maken je los, zij 

onthullen je gezicht en je wezen. Zo gunnen mensen elkaar vrijheid, zo bouwen 

mensen aan gemeenschap. Niet langer gebonden maar verbonden. 
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