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Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien 

  

Afbeelding: Ontvangen, Marleen B. Berg, www.mbberg.nl 

Kind aan huis 

Er zijn psalmen zonder problemen. Dan ziet het er allemaal heel simpel en eenvoudig uit, zuiver 
als helder water. Dan is het gewoon goed met de mens.  

In de berijming van de calvinistische psalmen kregen zulke teksten allemaal een sombere 
melodie mee. Zo van: dat gaat je nooit lukken natuurlijk. Wie is er nu zuiver van hart en handen, 
geen zondig mens, toch? Gelukkig is er best veel goeds onder de mensen, en zuiverheid. Psalm 
15 zingt het o zo simpel: 

Bij God te gast en kind aan huis? 

Zo kan het gaan, probeer het maar: 

je doet wat goed, raapt op wat viel, 

praat klare taal, leent uit om niet. 

Bij God te gast, en kind aan huis! 

Psalm 15, tekst Roel Bosch, Lied 15a, Psalmen anders 

Roel Bosch 


