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De Engel van de laatste troost (1941), H.N. Werkman

Wandelaars in de morgen

Wij delen verdriet en zorgen
met hen die gij achterliet.

Uw machtis zo diep verborgen,
wij wandelen in de morgen,

maar wij vinden uw lichaam niet.

(...)

O Heer laat een engel komen,
opdat van ons moede hart

de steen worde weggenomen.
O Heer laat een engel komen

want wij zijn in onszelf verward.

Tekst: Jan Wit, Liedboek 627, 1en 3

Door: Corja Bekius



