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Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

Zuiver van hart wordt een mens als men alle behoeftigheid heeft laten varen. Men leeft niet meer
vanuit de angst om te kort te komen, maar vanuit de vrijheid om lief te hebben. Zo verandert ook
de manier van geloven van gedaante. Het gaat niet langer om het aanhangen van ‘waarheden’,
maar om de openheid om te ervaren dat men gezien wordt. Want ‘God zien’ is op de eerste
plaats door ‘God gezien worden’.

Hoeveel mensen zijn al niet in de chaos terecht gekomen omdat men geloven blijft opvatten als
het nastreven van zekerheden? Maar de ervaring dat men gezien wordt veronderstelt het
loslaten van alle behoefte om zelf te zien. Zoals alle echt belangrijke dingen in het leven is ook
geloven een geschenk. Dat geschenk word je gegeven in het verborgene van je binnenkamer.
(Mt. 6,4) Dat is daar waar je alles hebt losgelaten, je hartis er vrij en zuiver en daarom heeft God
ervrij spel. Daar verander je in een mens die lief kan hebben omdat je er gezien wordt.
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