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Afbeelding: internet

Gezegend de nederigen van hart

De zaligsprekingen schetsen een weg van innerlijke bewustwording. Jezus wil daarbij onze gids
zijn. De uitnodiging is de moralistische bril die we zo gewoon zijn op te zetten, aan de kant te
leggen. Er moet dus niets. We mogen ontdekken, ontvangen, ontmoeten wat in onze
innerlijkheid leeft. Gewoonlijk gaan we uit van het beeld dat we onszelf — met ‘hulp’ van anderen
—gemaakt hebben. Dat zelfbeeld bestaat uit verwachtingen die wij en anderen van onszelf
hebben. Zij is een vriendelijke helper. Hij is een goede man. Enzovoort. Maar zijn we dat nu
werkelijk? Natuurlijk niet. We ervaren vooral hoe vermoeiend het is: aan dat zelfbeeld te moeten
voldoen. Maar dat moet ook helemaal niet. Laat het los, zegt Jezus. Dat wordt bedoeld met
‘nederigheid’, of met ‘arm van geest’. Hoe spannend ook, maar zo komen we wel dichter bij het
beeld dat God van ons heeft. Interessant, niet?
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