Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — Zaterdag 24 februari 2024

Afbeelding: Een wereld van verdriet, Corja Bekius

Gezegend wie treuren, want zij zullen getroost worden

Als misdienaar werd ik al jong geconfronteerd met treurende mensen. Ik ging mee met de
priester die een stervende de ziekenzalving toediende en kwam in een kamer met verdrietige
mensen, die troost zochten bij elkaar en bij God. De zalving als troostend en bemoedigend
ritueel, ik was toen te jong om dat te begrijpen.

Van de uitvaartdiensten herinner ik mij dat de kerkgangers na de mis, bij het uitdragen van de
overledene het lied In paradisum deductant te angeli (Moge engelen u geleiden naar het
Paradijs) zongen. Een hoopvol en troostend lied, zo voelde ik het telkens weer. Bij het uitdragen
van een lid van de Broedergemeente zag ik dat de kist hoog geheven wordt, als teken van geloof
in de verrijzenis. De traditionele woorden in de annonce van een overleden lid van het Leger des
Heils, ‘bevorderd tot de Heerlijkheid’ getuigen van een geloof dat er, ook bij grote droefenis,
zegen is die troost biedt.

Door: Wiel Hoekstra



