
Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd - zaterdag 17 februari 2024  

Gezegend de nederigen van hart, - Want van hen is het Koninkrijk van de hemel 

 

Afbeelding: Weg in de sneeuw, Corja Bekius 

 
Op het poortgebouw van het oude kerkhof van Zeist aan de Bergweg staat: ‘De groote en de 
kleine is daar en de knecht vrij van zijn meester’. De tekst verwijst naar het koninkrijk van God. 
Groot en klein zijn in dat rijk gelijk, hovaardij bestaat daar niet, nederigheid spreekt er vanzelf. In 
dat rijk zo luidt de blijde boodschap wordt niemand geknecht. 

Gerard Reve vroeg ooit, vol ongeduld: “dat koninkrijk van U, wordt dat nog ooit wat?” Bij tijd en 
wijle bekruipt die vraag ook ons. Het antwoord: we hebben nog een lange weg te gaan. De 
zaligsprekingen zijn onze wegwijzers naar het koninkrijk van God op aarde. Laten we ons de weg 
wijzen? Helpen we elkaar bij het zoeken naar de weg? 

De weg mag geplaveid zijn met goede voornemens, maar moet daadwerkelijk worden gegaan. 
Op naar Pasen! 

  

Door: Wiel Hoekstra 

  


