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Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven 

  

Marc Chagall, Jozef herkent zijn broeders 

Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat. 

Tekst: Huub Oosterhuis 

 
Wat een prachtig woord is dat: zachtmoedig. Bij een zacht gemoed is het hart warm en kijken de 
ogen mild naar wie en wat zich voordoet. Een zachtmoedig mens vergeldt geen kwaad met 
kwaad, maar kijkt dieper. Zachtmoedigheid is vaak de vrucht van een bewogen leven, waarin 
een mens ontdekt dat hardheid en haat niets oplost. Zoals Jozef, die volschiet als hij zijn broers 
tussen de hongerige migranten ontdekt, en ze omhelst. Hij ziet ze met de ogen van het kind dat 
hij ooit was, en de toekomst gaat open.  

Met zachtmoedigheid valt een wereld te winnen!  

  

Corja Bekius 


