Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd — Woensdag 21 februari 2024

Afbeelding: Abraham weent om Sara, Marc Chagall

Gezegend wie treuren, want zij zullen getroost worden

Zoveel soorten van verdriet

ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het scheiden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn...

M. Vasalis

Bij troost moet ik vaak aan Rachel denken, die weigert zich te laten troosten bij het verlies van
haar kinderen (Jeremia 31: 15). Om haar heen staan alle buurvrouwen, die onbeholpen proberen
haar te troosten. Maar Rachel verdraagt ze niet, al die goedbedoelde woorden en al die armen
om haar heen.

Troost begint met zien en gezien worden, met alle pijn die er is. Het enige dat we kunnen doen is
de bedroefde met liefdevolle zorg omgeven, naar de mate waarin die kan worden ontvangen. En
bidden om Gods nabijheid.

Gezegend de bedroefden die de moed hebben om gaandeweg troost te ontvangen.
Zijvinden een weg door het verdriet heen.

Corja Bekius



