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Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden 

  

 Afbeelding: Leven, Marleen B. Berg, www.mbberg.nl 

Gerechtigheid, groot woord. En kwetsbaar tegelijk: met grimmige woorden, flauwe grappen, 
verkeerde insinuaties, verdachtmakingen, schouderophalen wordt heel wat recht verduisterd. 
Gerelativeerd, ‘overal is wel wat’, ‘daar kan je als eenling toch niets aan doen’.  

Gezegend ben je als je je niet laat overspoelen, maar de honger blijft voelen, en de dorst. Ach, 
wie is de mens, zal straks Pilatus vragen. Jezus geeft zwijgend het antwoord. 

 
Bevrijd ons van wie grote woorden spreken, 

bevrijd ons van de leugens uit hun mond: 

de sterken die de zwakken kunnen breken, 

niet een van hen heeft ooit nog omgekeken 

naar wie erdoor geknecht zijn en gewond. 

  

Verlos ons van de schimmen en de spoken, 

verlos ons van het grimmig commentaar. 

Hoe snel wordt er een oordeel uitgesproken 

en hoeveel harten zijn er al gebroken? 

Vertel ons toch wat zuiver is en waar. 

  
Psalm 12, Rikkert Zuiderveld, lied 12b, Psalmen anders 

Door: Roel Bosch 


