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Gezegend wie treuren, want zij zullen getroost worden - Treurnis delen 

 
Afbeelding: Afbeelding: God mijn moeder 6, Marleen B. Berg www.mbberg.nl 

Treuren maakt ongemakkelijk. Luidop, zichtbaar, hoorbaar jammeren en roepen en klagen, dat 
is niet echt onze cultuur. ‘Maak van je hart geen moordkuil’, maar het moet niet te erg worden. 

Of is dat luide treuren nodig voordat er iets echt kan veranderen? Horen de boze 
demonstranten, de klaagvrouwen, de aanklagers erbij? Is een samenleving niet heel ziek 
wanneer de tegengeluiden tegen de dood niet meer hoorbaar zijn? Wat een zegen, dat mensen 
treurnis delen! De psalmen generen zich daar niet voor. 

Wie niets meer heeft verliest het nog, 

de aarde wordt verschroeid – 

Welk lichaam voelt de droefheid niet? 

Welk oog raakt niet vermoeid? 

 
Met loos gevoel van weerstand 

heb ik lang mijn ziel belaagd – 

Mijn geest is zwaar van onrecht, en 

mijn hart is schor geklaagd 

 
Bij Psalm 94, Lied 94a: 2,4, Willem Heida, Psalmen anders 

Roel Bosch 


