
Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd maandag 11 maart 2024  

Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden 
 

Hoor discipelen mijn onderricht 

we gaan voor de omkering 

we verklaren onzaligen zalig 

gemarginaliseerden rehabiliteren we 
  

zie wie snakken naar gerechtigheid 

er lijfelijk onder lijden en er haast onderdoor gaan 

de pijn ervaren en het lichaam afmatten 

erger dan honger en dorst 
  

zie deze Samaritaanse vrouw met haar kan bij de bron 

weggeduwd en bespot, uitgestoten 

ze mag er zijn met een nieuwe identiteit 

zalig gesproken ten voorbeeld 

 
ze komt tot haar recht en telt weer mee 

heeft mij begrepen voorbij de tegenstellingen 

is inbegrepen en draagt die boodschap mee 

verkondigt zaligheid en heil, nooit meer dorstig 

  
Door: Ineke en André Droogers 
 

 


