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Gezegend wie treuren, want zij zullen getroost worden 

Ook het boek van de Psalmen begint met een zaligspreking (Psalm 1:1): “Gelukkig de mens, die 
niet meegaat met wie kwaad doen”. 

De Bijbelvaste Jood denkt bij het horen van de Zaligsprekingen van Jezus onmiddellijk hieraan. 

Misschien is dat ook de bedoeling van Jezus geweest. Want de zaligspreking uit Psalm 1:1 zal 
steeds de sleutel moeten zijn van de Zaligsprekingen van Jezus. 

In Jezus, de Messias zijn de beloften van God vervuld. Hij staat in het teken van het komende 
Koninkrijk van God. 

De treurenden zijn hier degenen die bedroefd zijn om hun eigen ellende, en om de ellende van 
het volk, maar ook om de ellende van de wereld. 

Zij zullen worden getroost door God. De God, Die Zich in Jezus Christus geopenbaard heeft en 
die de Trooster van Israël is (vgl. Jesaja 40:1 ev.; Lucas 2:25). 

De treurenden ervaren dat ze op deze aarde aan de verkeerde kant staan, in de hoek zitten waar 
de slagen vallen en daarom leed dragen, treuren. 

Op de beloofde nieuwe aarde, die met Christus’ komst begonnen is werkelijkheid te worden, 
zullen ze vertroost worden. 

En dat mogen ze nu reeds ervaren. Wij zien dat nog niet en daarom treuren ook wij. Wij treuren 
o.a. om het leed van het volk Israël en de Palestijnen, om het leed in het Midden-Oosten en 
Europa en de wereld. God ziet de treurenden, Hij is altijd dichtbij, dat is zijn Naam, Hij kan 
daarom ook niet anders. 

Daarom: in Jezus Christus zullen de treurenden ook getroost worden. 
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