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Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien 

In zijn pauselijke brief aan de kerk in 2023 genaamd ‘Gaudete et exsultate’ (Wees blij en juich) 
omschrijft paus Franciscus deze tekst van – zuiver van hart zijn en God zien -, als volgt: “De 
Vader die in het verborgene ziet (Mt. 6: 6) herkent wat onrein en onoprecht is, wat alleen maar 
een schone schelp en schone schijn is…”. 
  

Een oprecht verlangen hebben, het zuiver aanvoelen van goede bedoelingen, van jezelf en van 
anderen, een zuiver hart hebben, gaat het daarom? Het hart spreekt immers boekdelen. Het is 
fijn dat Franciscus benadrukt dat onze Vader ‘in het verborgene ziet’. Hij ziet – en misschien 
vooral – de mensen die niet op de voorgrond treden, die niet zozeer een veruitwendiging 
nastreven van hun evangelisch innerlijk, die niet opgemerkt worden met hun goede daden voor 
anderen. Gelukkig, Hij weet het, ziet het – en wij zullen Hem zien. 

  

Door: Denny Zinhagel 
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