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Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven 

 
Onze aarde, de schitterde blauwe planeet, is ons in bruikleen gegeven. Hoe gaan we met dit 
kostbare geschenk om? Met de lucht, de zeeën, de rivieren, het land, de bodem? Soms op een 
roekeloze manier. Als een olifant in de porseleinkast. “Fools Rush In Where Angels Fear to 
Tread”, zoals de Engelsen het uitdrukken. 

  

Wie kan de aarde dan redden? Dat kan alleen maar bij onszelf beginnen, aanvankelijk klein als 
het mosterdzaadje, of als gist. Als wij onze zachtmoedige kant aanspreken, als we door de 
harde schil van het ego breken. Van binnenuit. Met de zachte krachten die zeker zullen winnen. 

 
Als we niet langer door ons ego ‘gerund’ worden, realiseren we ons wat goed is voor de natuur, 
wat goed is voor onszelf. En dat dit eigenlijk hetzelfde is. Valse behoeften en verslavingen 
dwingen ons dan niet langer. Dan hebben we contact met het Koninkrijk in onszelf. En zijn we 
mensen op weg naar een Nieuwe Aarde. 

  

Vincent Duindam 

  

Afbeelding: Gods Window, Zuid-Afrika, Jeannette van Andel 


