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Gezegend de nederigen van hart, - Want voor hen is het Koninkrijk van de hemel 

  

Als je luidruchtig op straat loopt te bidden ‘heb je je loon al ontvangen’, zegt Jezus. Als je je richt 
op de goedkeuring en de instemming van anderen, stem je je niet af op het diepste deel van 
jezelf, maar op de buitenkant. Het is net zoiets als jezelf ‘uitvergroten’ op de sociale media. 
Misschien zetten we onszelf nu niet biddend online, maar in goed gezelschap, in mooie natuur, 
of met een heerlijk diner.  

Of we zetten onszelf op een andere manier ‘in de etalage’. Ook zonder sociale media kunnen we 
demonstreren hoe leuk, slim, sociaal, intelligent, religieus of spiritueel we zijn. Het is erg 
verleidelijk om op een of andere manier ‘indruk te willen maken’ op anderen. En op onszelf. 

Maar ook als we onszelf ‘minder waard’ vinden dan anderen, zijn we eigenlijk niet nederig. Door 
te oordelen, vergelijken, meten en wegen creëren we afscheidingen tussen onszelf en anderen. 
En tussen onszelf en onze diepste bron. 

  

Vincent Duindam 

  

 

  

  

  

  


