Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd dinsdag 12 maart 2024
Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden

Hoe zou die verzadiging er uitzien? Wanneer is er echt ‘zat’? Als je de plek van overvloed in jezelf
gevonden hebt. Waar water wijn wordt, onze beker overloopt. Er manden vol brood over zijn.
Meer dan genoeg - en voor iedereen. Daar komt iedereen tot haar recht. En hoeft er niemand
meer te vluchten naar een betere plek.

Wat staat er dan tussen ons en die plek in? Een vertekend bewustzijn van tekort, van een gat in
onszelf, dat gevuld moet worden. Dit kunnen we proberen te vullen met shoppen, alcohol, kicks,
spanning opzoeken, zelfs pijn. Maar daarmee putten we onszelf uit en ook de aarde. We
verlangen naar steeds ‘meer’. Maar het moment van bevrediging duurt nooit lang.

Wanneer we ons realiseren wat we eigenlijk verlangen, dan is dat “bestendig geluk aan uw
zijde”. En wanneer we ons realiseren wie we echt zijn, onlosmakelijk verbonden met de bron,
dan kunnen we geven en delen vanuit overvloed.

Vincent Duindam

Afbeelding: Laten we bruggen bouwen, geen muren,

muurschildering in Portopalo di Capo Passero, Sicilié, foto Kees Manintveld



