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Gezegend wie treuren, want zij zullen getroost worden 

Achter elk verdriet verbergt zich een bepaalde verbondenheid. Zoals bij de rouw. Terwijl degene 
om wie we treuren er fysiek niet meer is, toch blijven we met hem of haar verbonden.  

Zo is het ook met verdriet om een relatie die strandde, om verwachtingen die niet ingelost 
werden, om kansen die verkeken werden… 

Uit elk verdriet spreekt het verlangen om niet alleen te zijn. Daarom maakt verdriet zo 
kwetsbaar. Daarom wordt verdriet weggestopt. Je verdriet tonen is een waagstuk. Je wil niet 
zielig zijn en zeker niet het medelijden van anderen opwekken.  

Maar er is nog wat anders dan medelijden, er is ook compassie. Compassie ontstaat tussen 
mensen die zich ervan bewust zijn allemaal in hetzelfde schuitje te zitten. Ieder heeft zijn eigen 
verdriet, niemand is zonder. Compassie is de echte troost.  

En als je Jezus in het evangelie al eens ziet genezen… dan komt dat door zijn compassie.  
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